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Verrast!
door Arie van der Stoep

We hebben vaak geen flauw idee van de toekomst die ons wacht. Als christenen zijn we vaak zó

op het hier en nu gericht, dat de toekomst waarvoor we bestemd zijn, buiten ons gezichtsveld

blijft.

Tragisch eigenlijk! Want een christen is christen bij de gratie van de toekomst die voor hem bestemd is.

Door daar niet naar toe te leven, ontbreekt het ons vaak aan voldoende motivatie om ons te laten

veranderen door Gods Geest en te leven als echte discipelen van Jezus. Dat werkt door in de

gemeente!

Bezig met onszelf

Gevolg: we zijn niet klaar voor de dingen die we voorafgaand zullen meemaken: de strijd, maar ook de

overwinning en tenslotte de ontmoeting met Jezus. Daardoor merken we ook amper welk werk God

vandaag aan ons tracht te doen. Hoe Hij ons probeert voor te bereiden. We zien te weinig hoeveel we

voor Hem betekenen en hoe graag Hij ons deel wil geven aan zijn heerlijkheid. We zijn teveel bezig

met onszelf!

Geen wonder, dat we maar niet uit onze problemen komen, het moeilijk hebben met elkaar en met

onze tegenslagen en dat we maar geen overwinning ontvangen over onze zwakheden. Wordt het geen

tijd, dat we ons gaan richten op de toekomst van Jezus? Want zijn toekomst is onze toekomst!

Sterk maken

Op welke toekomst is Jezus dan gericht? Dat blijkt uit Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs. Er

mankeerde nogal wat aan hun leven en gemeente-zijn. Maar om tenminste één ding prees hij hen: de

waarheid en kracht van het Evangelie was onder hen zichtbaar geworden, ... zodat u, schreef hij, ten

aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl u uitziet naar de openbaring van onze

Heer Jezus Christus. (1) Zij waren gericht op hetzelfde als waarop Jezus gericht is: zijn terugkomst! Uit

die houding volgde een levendig persoonlijk- en gemeenteleven.

Paulus moedigde hen hierin aan en beloofde dat God hen in die houding en dat geloof sterk zou

maken tot het laatste toe, ...zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. (2)

Hun gericht-zijn op Jezus’ terugkomst stelde God kennelijk in staat om hen voor te bereiden voor die

grote dag. Dat wil Hij ook bij ons doen. Ook wij kunnen meer van God ontvangen dan we nu (al)

hebben.

De toekomst die ons wacht

De toekomst waarop Jezus gericht is, is dus die grote dag van zijn terugkomst in glorie en majesteit. (3)

We zullen Hem dan ontmoeten. (4) We zullen tegenover Hem rekenschap afleggen van ons leven als

christen. (5) En Hij zal ons belonen. (6)

Ja maar... zal er iets te belonen zijn? Het antwoord op die vraag vinden we in de omgang met Hem, als

we met heel ons hart tijd nemen voor Hem, onszelf aan Hem geven, Hem aanbidden en naar Hem

leren luisteren. Dan zullen we weten hoe Hij over ons denkt. Hij zal het ons duidelijk maken. Dan zullen

we ook een beter beeld krijgen van de toekomst die ons wacht. (7) En we zullen verrast zijn!



Veel meer hierover vertelt het boek ‘Komt de christen voor Gods troon?’ Lees verder >>>

Uit de Bijbel:

(1) 1 Korintiërs 1:5-7.

Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in Hem: in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis

aangaande Christus onder u bevestigd is (= zoals ook te zien is aan alles wat er door de kracht van

Christus onder u is gebeurd, bijvoorbeeld door de wonderen en tekenen: het Evangelie is onder u waar

geworden! - AvdS), zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave te kort komt, terwijl gij uitziet

naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus.

(2) 1 Korintiërs 1:8.

Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus

Christus.

(3) Lucas 21:27.

En dan zullen zij de Zoon van de mens (= Jezus - AvdS) zien komen op een wolk, met grote macht en

heerlijkheid.

(4) Lucas 21:36.

Waakt te allen tijde, biddende, dat gij instaat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en

gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon van de mens.

(5) 2 Korintiërs 5:10.

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage (=

opdat ieder van u de vrucht, het loon ontvangt uit - AvdS) wat hij in zijn lichaam (= tijdens zijn leven

op aarde - AvdS) verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

(6) Openbaring 22:12.

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is (= naardat zijn

leven en daden zijn geweest - AvdS).

(7) Jeremia 29:11.

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord van de HEER, gedachten van vrede en

niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen

alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site

overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,

behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen

van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u

gebruik maken van de Contactpagina.


